
Beste leden,

Hier dan de Corona-editie van uw Metro Stylo. 
Terwijl een deel van redactie zich bezig houdt met 
ècht belangrijke dingen, nl. mensen redden en 
beter maken, meende het andere deel dat u wel 
iets “lichts” kon gebruiken in deze donkere dagen. 
U krijgt misschien net zoveel prettige onzin over 
social media als uw redacteur. Een glimlachje of 
zelfs een schaterlach helpt vaak.

We beseffen ons dat bridge een aardige afleiding 
kan zijn, nu we minder onder de mensen komen. En 
als we dan al andere mensen zien, dat het 
verstandig is om 1,5 meter afstand te houden. We 
hopen u even te kunnen vermaken. Zoals een 
Haagse dame mij onlangs schreef: “Mijn balboekje 
is op het moment nogal leeg”.

In dit nummer vindt u een woord van uw voorzitter, 
de vaste rubriek “de pen” die dit maal door Loes 
Vlasblom vastgehouden wordt. U vindt ook nog 
twee Corona-gerelateerde stukjes: Michiel 
Boudewijn over wat er onder zijn leiding op BBO 
gebeurt en Govert de Jonge met een initiatief om 
aan Roefi te denken. Hij is tenslotte zwaar 
getroffen door deze crisis. Ik wens u allen 
leesplezier. Als allerbelangrijkste, blijf gezond!
.
Laurens Dijkgraaf & Richard Wulff

De Metro Stylo
Officieel orgaan van B.C. Metro, Rotterdam

Voor feedback/bijdragen: metrozomer@gmail.com

De pen

Het zijn moeilijke tijden in deze corona crisis voor 
velen. Vooral voor diegenen die zelf getroffen zijn 
of een naaste hebben die problemen heeft door alle 
beschermende maatregelen.  En wat te denken van 
de zakelijke problemen, ook bij BC Metro. Dat we 
niet kunnen bridgen en niet aan drives mee kunnen 
doen is niet leuk. Maar als je inkomsten afhangen 
van je horeca omzet, dan heb je echt een probleem. 
Gelukkig zijn er gesprekken gaande om die impact 
te verzachten. We zullen er nog meer van horen.

Ik ervaar regelmatig dat veel zaken in mijn leven 
vanzelfsprekend lijken. Iedere maandagavond op 
tijd van huis om een parkeerplek te vinden, 
cappuccinootje aan de bar, bridgepartner 
begroeten, tot 23 uur bridgen en dan vaak nog na 
borrelen met leuke mensen met interessante 
gesprekjes. Pas toen dat wegviel, realiseerde ik me 
dat ik die maandagavond ging missen. Jullie zullen 
dit vast wel herkennen. Dat wat je hebt vaak pas 
echt gewaardeerd wordt als het wegvalt.

Geen concerten, museumbezoek, theater en film, 
dat is jammer, maar wel veel lezen, tuinieren en 
wandelen. En gratis mogelijkheden online zoals 
museumbezoek, bridgen en puzzels maken.

Er zijn veel platitudes in omloop over hoop op een 
betere toekomst. Op de keper beschouwd zijn ze 
allemaal van toepassing. Zoek ze maar op. We gáán 
weer bridgen, we gáán weer drives spelen, we gáán 
weer shoppen en op terrasjes zitten, we gáán elkaar 
weer ontmoeten. 

Ik wens iedereen veel  geduld, moed en vertrouwen 
toe, geef de pen door aan Govert de Jonge en groet 
jullie. 

Tot gauw

Loes Vlasblom
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Van uw voorzitter
Beste allemaal,

Corona verandert ons leven. 

Later zullen we met weemoed terugdenken 
aan ons leven vóór de eerste pandemie. 
Onze samenleving, de omgang met elkaar 
en de omgang met lieve moeder aarde, 
echt alles kan nu ter discussie komen. 
Voor mij staat vast dat deze pandemie zijn 
eigen onverbiddelijke gang zal gaan en na 
deze zullen er echt nog veel naardere 
epidemieën komen. 
Mijn eigen hoogmoedige ideaal, dat ik de 
auteur ben van mijn eigen leven - en dus 
niet het grillig noodlot - dreigt te 
verdampen.

Maar daar berust ik niet in.

Sterker door strijd is de Rotterdamse 
lijfspreuk. Wie voor de tirannie van het lot 
zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; 
dan dooft het licht. Wie niet leert van 
tegenslagen is gedoemd.
Niets en niemand ontneemt mij het recht 
om te leren van wat er gebeurt. Mijn eerste 
les dezer dagen is de waarde van het 
vervullen van onze sociale plichten; zo 
behouden we menselijkheid in onze 
samenleving. 

Als METRO-lid zie ik initiatieven als contact 
houden, BBO of Step-Bridge wedstrijden 
organiseren. De simpele deugden als 
hulpvaardigheid, barmhartigheid, 
lankmoedig en bescheiden zijn en ook 
standvastig en oprecht zijn, eerlijk en 
gewoon vriendelijk zijn, krijgen juist in deze 
tijden reliëf en maken dat we er echt voor 
elkaar kunnen zijn; zij geven onze club 
smoel. 
Het is een eer om voorzitter te zijn van zo’n 
gemeenschap.

Simon Matthijssen
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Een interview met onze Corona-
League leader

Sinds wij met z’n allen thuis blijven om de verspreiding 
van het Corona virus in te dammen, kunnen we ook niet 
meer op onze gebruikelijke maandagavond in de 
Lombard terecht. Dan maar niet bridgen? Michiel 
Boudewijn beantwoordt deze vraag sterk ontkennend en 
doet er ook wat aan: de Corona-League op de bridgesite 
BBO (https://www.bridgebase.com/). Hierop kan 
iedereen met een computer of tablet thuis bridge spelen 
met andere bekenden/metro-leden. Reden voor uw Stylo 
reporter om met Michiel te praten. Per video over de 
computer natuurlijk.

Stylo: Hoi Michiel, wat een fantastisch initiatief! Waarom 
ben je de Corona-League gestart?

Michiel: Kijk, ik ben gewoon gek op dit spelletje, dus 
zonder bridge leek me geen optie. Ik kende BBO al. Ik 
vind het erg leuk. Het is gratis, erg toegankelijk en biedt 
veel mogelijkheden. Je kan op afspraak met vrienden en 
bekenden spelen, maar je kunt ook ergens aanschuiven 
en kijken wie er aan tafel gaat zitten. Het kan zo maar 
een Australiër, een Israëli of een Pool zijn. Of een andere 
van de ontelbare nationaliteiten op BBO. Daarnaast vind 
ik het belangrijk om in deze gekke tijden een soort 
routine te houden. Ik bridge op maandag avond.

Stylo: Je hoort wel eens dat BBO erg moeilijk is. Dat zorgt 
voor een soort drempelvrees. Is dat terecht?

Michiel: De eerste keer dat je een account aanmaakt en 
gaat spelen is het even wennen. Er staat van alles op het 
scherm en het duurt even voordat je het allemaal ziet en 
kan vinden. Het leuke is dat je alles gewoon kan 
proberen. Je maakt niets kapot door erop te klikken. 
Voordat je het weet zit je net zo makkelijk aan BBO als 
aan de “gewone” bridge tafel. Om het allemaal iets 
makkelijker te maken, heb ik een script (“hoe maak ik 
een tafel aan?”) en een kleine video cursus gemaakt. Het 
script en de video cursus staan op de website van Metro.

Wordt vervolgd op pagina 3

https://www.bridgebase.com/
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Ik word er wel eens van beschuldigd dat ik bridge 
serieus neem en dat klopt ook. Voor mensen die 
dat ook doen, zijn er hele uitgebreide analyse 
mogelijkheden: wat is de downstart, hoe kan ik 
het beter af- of tegenspelen etc. etc. Dat geldt 
natuurlijk alleen achteraf, anders wordt het wel 
erg makkelijk! Het mooie: je kunt het gebruiken, 
maar het hoeft niet. Gewoon een gezellige 
kaartsessie met de “chat” aan is ook heel erg 
leuk!

Stylo: Het is me de afgelopen week opgevallen 
dat er een minderheid van de leden van Metro 
aan de Corona-League meedoen. Is dat niet 
jammer?

Michiel: Ja, dat vind ik wel. Daarom heb ik de 
videocursus uitgebracht om het zo laagdrempelig 
mogelijk te maken. Het is duidelijk dat niet alle 
leden enthousiast worden van een mailtje, dus ik 
probeer het op andere manieren. Als er meer 
leden meedoen in de Corona-League, kunnen we 
bijvoorbeeld overwegen een ladder competitie te 
starten.

Stylo: Er wordt de laatste tijd gepraat over de 
effecten van deze crisis op onze manier van leven 
als de Corona-golf voorbij is. Denk je dat dit ook 
geldt voor computer bridge?

Michiel: Het zou me weinig verbazen als 
computerbridge meer ingeburgerd raakt. Of het 
nou is om met een nieuwe partner te oefenen of 
gewoon lekker even tussendoor te spelen, het 
kan allemaal. Ik zit soms wel eens lekker op de 
bank op de tablet een paar spelletjes te doen. Dat 
gaat niet veranderen als deze fase van “social 
distancing” over is.

Een interview met onze Corona-League leader
vervolg van pagina 2

Stylo: Jij speelt op Metro in de A-groep. Ik kan me 
zo voorstellen dat mensen uit de andere lijnen 
het spannend vinden om bij jou aan tafel te 
zitten. Zou er een C/D lijn gemaakt kunnen 
worden?

Michiel: Om met het laatste te beginnen: ja 
graag! We hebben een Corona-League app-groep. 
Iemand vroeg laatst of er paar uit de B was om 
tegen te spelen. Dat is prima en kan voor alle 
lijnen. Als leden mij een appje sturen (06-5333 
9461), voegt ik ze graag aan de Corona-League 
app-groep toe en kan iedereen afspreken om op 
BBO te gaan spelen.

Overigens, ik zie mezelf niet 
als tè fanatiek. Ik ben 
gewoon dol op bridge. 
Vooral het bieden vind ik erg 
boeiend. Ieder spel is een 
nieuw avontuur. Er zijn ook 
een paar boeken die ik van 
harte kan aanbevelen. Met 
name “Play bridge with Mike 
Lawrence” is een aanwinst 
voor iedere boekenkast. 
Mike legt aan de hand van 
een serie spellen uit wat zijn 
gedachtegang is. Heel 
boeiend om als het ware in 
zijn hoofd te kruipen. Andere 
boeken die echt de moeite 
waard zijn, zijn “Around the 
world in 80 hands” van Zia 
Mahmood en de “Bridge in 
the menagerie”-serie van 
Victor Mollo. 
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Een interview met onze Corona-League leader

Afgelopen maandag hebben we allemaal een mailtje van Huib gekregen. Het zou leuk 

zijn als we een groot gedeelte van de club in ieder geval virtueel samen kunnen 

brengen. Geef daarom uw StepBridge gebruikersnaam op aan Huib via 

metrozomer@gmail.com! U krijgt per mail verdere instructies.

Het misschien even wennen maar moeilijk is het niet!

mailto:metrozomer@gmail.com


Help Roefi Corona Door , een gesprek met Govert de Jonge
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Stylo: Hoi Govert, jij bent samen met een drietal 

andere leden van Metro een actie voor Roefi 

gestart. Hoe is dat is ontstaan?

Govert: Ik bridge al heel lang. Mijn vader heeft 

het me geleerd toen ik 14 was. We speelden 

toen nog het Culbertson-systeem. Ik heb vooral 

in mijn studietijd in Delft veel gespeeld: 4 

jongens rond de keukentafel. Enfin, toen 

kwamen carrière en gezin, dus bridge stond 

even op een lager pitje. Toch trekt het op een 

gegeven moment weer aan. Wij zijn in 

Schoonhoven en later in Gouda gaan spelen en 

deden mee met het Erasmus toernooi op de 

Lombard. We scoorden nog redelijk ook en van 

het een kwam het ander. We werden toegelaten 

op BC Lombard.

Stylo: ..en je bent toen behoorlijk betrokken 

geraakt bij het denksport centrum.

Govert: Klopt, ik vond het er gezellig en raakte 

bevriend met Roefi. Toen het rookverbod kwam, 

heb ik voor hem een rookhok in elkaar 

getimmerd. Ik deed dat voor Roefi, maar ook 

voor de uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden: bier en lekker eten! Dat 

hebben we voortgezet met het onderhoudswerk. 

Dat stopte zo’n twee jaar geleden, toen de deal 

met Roefi veranderd werd. Later bleek dat niet 

duidelijk te zijn overeengekomen en heb ik weer 

een en ander geklust. Tegen dezelfde 

secundaire arbeidsvoorwaarden, natuurlijk 😊.

Stylo: en nu?

Govert: We weten dat Roefi ons binnenkort gaat 

verlaten. Roefi heeft zich de afgelopen 21 

maanden redelijk uit de schulden weten te 

werken. 

De Corona-crisis 

gooit hier bergen roet 

in het eten. De huur 

moet betaald worden, 

de vaste kosten lopen 

door, het gezin moet 

eten en Roefi heeft 

geen inkomsten. Dat 

is vreselijk zuur.

Stylo: Dus een actie?

Govert: Dat leek ons 

(Laurie Hermanns, 

Stephanie Damen en 

die vent van de Stylo) 

niet meer dan 

normaal.

We hebben zo’n € 1750 opgehaald door de 

gulheid van de leden van de individuele 

clubs. Jammer genoeg dekt dit nog niet de 

helft van Roefi’s lasten. Giften blijven dus 

welkom! Als we nu allemaal een gedeelte 

van wat we anders aan de bar hadden 

uitgegeven voor Roefi storten, houden we er 

een gezin mee in stand. Stortingen zijn 

welkom op NL89INGB 0003972993 ten 

name van LA Hermanns ovv Help Roefi 

Corona Door

Stylo: Je hebt Roefi verteld wat jullie 

hebben gedaan en dat er geld voor hem is 

opgehaald. Wat zei hij?

Govert: Roefi blijft natuurlijk zijn laconieke 

zelf. Via Leonie, zijn vrouw, hoorden we dat 

hij behoorlijk was aangedaan. Naast de 

financiële steun, hoop ik dat we hebben 

laten zien dat Roefi iets voor ons betekent.

Op anderhalve meter afstand


