
Het was een mooie zomer,
En dat was het. 

Tot 7 juni was Stepbridge het alternatief voor live-
bridge en een uitkomst voor de meeste bridgers. 
Maar we keken steeds meer uit naar live-bridge 
met onze partner, de speelkaarten in onze handen, 
bijpraten met de andere clubleden en de borrel aan 
de bar. En natuurlijk kennismaking met onze 
nieuwe locatie, de Grandstand. 
Naast de avondclub is er inmiddels ook een 
middagclub, die steeds beter bezocht wordt. Ook 
voor diegenen die liever niet (meer) ’s avonds 
willen spelen, is de middagclub een mooi 
alternatief. 2 Clubleden hebben hierover een stukje 
geschreven. 
Een groot succes was de Erasmusweek, verderop in 
de Stylo wordt hieraan nog aandacht besteed in het 
zeer lezenswaardige stuk Monsieur Saucisson. 
Roken of niet roken, that’s the question. Maar 
vooral waar roken we in de Grandstand. Een frisse 
neus halen op het balkon met uitzicht op de 
oefenbak, waar vind je beter. Maar dan wel op de 
aangewezen rookplek Zie hierover de bijdrage on 
deze Stylo. 
Verder een interview met Mark Kaptein met een 
zeer relaxte foto. Mark geeft ons stof tot nadenken 
met zijn bridgeprobleem. 
We vragen nog uw aandacht voor de technische 
opleidingen en de cursussen van Huib. 
BC Metro heeft al lange tijd een Lief en Leed 
commissie. Het bestuur wil graag op de hoogte 
worden gebracht van eventueel lief en leed van de 
leden, natuurlijk met inachtneming van de privacy 
regels. 
Loes Vlasblom

De Metro Stylo
Officieel orgaan van B.C. Metro, Rotterdam

Voor feedback/bijdragen: metrozomer@gmail.com

Adempauze tijdens de rookpauze
Van het bestuur

Het Denksportcentrum ontwikkelt op dit moment 

rookregels. Dat is nodig om iedereen het zijne/hare 

te geven. Voor een aantal onder ons, is na een 

zware tafel niets zo lekker als een sigaret om even 

uit te blazen (en te inhaleren). Tegelijkertijd hebben 

sommige bridgers last van die rook. Niemand wil 

dat iemand anders een astma-aanval krijgt van 

zijn/haar rokertje, waarvan de rook naar binnen 

drijft. Dit kan een roker overdreven in de oren 

klinken, maar het is het absoluut niet. 

In afwachting van de aanvulling van het 

huishoudelijk reglement van het 

Denksportcentrum, heeft uw bestuur besloten het 

roken als volgt te reguleren: er mag alleen buiten 

op het terras van de tweede etage (naast de grote 

speelzaal) worden gerookt en uitsluitend aan de 

kant van de Jockeyclub. Dit is de verre oostkant van 

het terras (richting Capelle). Er zijn op dat gedeelte 

geen ramen/deuren waar de rook naar binnen kan 

komen. Daar is ook een asbak te vinden. Verder zou 

de manege het zeer waarderen als er niet buiten 

(op de begane grond) wordt gerookt in verband 

met brandgevaar. 

Wij realiseren ons dat mensen dit na een moeilijk 

spelletje wel eens kunnen vergeten. Ook snappen 

we dat als de tijd tussen twee rondes krap is, 

mensen een oog op de klok willen houden. Dit kan 

voor ons niet opwegen tegen gezondheidsschade 

aan andere leden. Wij zullen mensen, die buiten het 

aangewezen gebied roken hier op aanspreken en 

vragen eenieder dat te doen.
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Avondzomerbridge

De ervaring met de avond 
zomerbridge begint voor mij met 
een terugblik op de grote 
belangstelling van de vele clubleden bij de 
uitvaart van mijn vrouw Ria. Zij heeft mij 
meermaals op het hart gedrukt om vooral te 
blijven bridgen. Door de bijzonder fijne sfeer die 
wij altijd bij B C Metro ondervonden, was dit 
geen moeilijke opdracht. 

Na een toch wel lange rustperiode zocht ik mijn 
oude club weer eens op. Eén telefoontje en 
meteen moest ik nog dezelfde avond al komen 
bridgen. Ik kreeg toen, net zoals Ria altijd was, 
een vergevingsgezinde partner toegewezen.

Zoals gebruikelijk ontmoet je op een andere 
avond ook wel eens een tijdelijke partner die uit 
zijn vel barst als je zijn biedsysteem 
niet helemaal begrijpt. Ik heb nu een vaste 
partner, namelijk mijn oudste dochter Ellen. Zij 
kreeg van één van onze bestuursleden het 
advies om ook bridgen te gaan leren. Nu speelt 
ze met een spiekbriefje naast haar en krijgt 
soms ook een hint van een tegenstander. Dit 
alles past helemaal in de sfeer van onze club. 
Het lijkt net één grote familie. 

Sinds kort is onze club verhuisd naar de 
Grandstand aan de Kralingseweg en dat is een 
enorme verbetering. Er is nu een ruime 
parkeergelegenheid op een eigen terrein. De 
speelzalen zijn groot en het bedienend 
personeel van de hapjes en de drankjes is 
een veelvoud van wat we hadden. Door de 
grote glazen wanden hebben we een mooi 
uitzicht op het terrein van de hippische sport, 
waar we de paarden kunnen zien draven en 
springen. Het toeval wil dat één van mijn 
kleidochters daar ooit aan een wedstrijd van het 
CHIO heeft deelgenomen en daar waren Ria en 
ik best wel een beetje trots op. 

Joop Garama
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Wie is Mark?
Door Sylvia Timmerhuis

In deze Stylo wil ik u nader voorstellen aan Mark Kaptein

Ik ben opgegroeid in Barendrecht. Ik heb daar mijn 
opleidingen gedaan, vwo en daarna heb ik wiskunde 
gestudeerd in Delft. Op mijn 23ste ben ik gaan werken 
als softwareontwikkelaar . Op mijn 25ste ben ik verhuisd 
naar Rotterdam.

Tijdens mijn studie klaverjasten wij veel. Op een gegeven 
moment begon dat te vervelen en nam een vriend een 
lesboekje van bridge mee. Algauw speelden wij bridge. 
Na anderhalf jaar ben ik op een club gaan spelen in 
Utrecht. (ik werkte daar). Daarna ben ik nooit meer 
gestopt met bridgen. In diezelfde tijd heb ik veel online 
met Joris van Lankveld gespeeld en van hem heb ik heel 
veel geleerd.

Het meest uitdagende in het bridgespel vind ik het 
tegenspel. Het is geweldig leuk als je met je partner het 
spel perfect verdedigd.

Ook brengt het bridge veel leuke contacten met zich 
mee. Zo heb ik er veel vrienden aan overgehouden en 
zoals jullie misschien wel weten mijn partner Mariken. 
Het spelletje kan bij mij dan ook niet meer stuk.

Analyseren van het spelletje vind ik ook leuk. Af en toe 
doe ik dat voor de metro maar op BIC (Berry’s Internet 
Club) analyseer ik elke zondag 16 spellen ter lering ende 
vermaeck. (En dit doet hij erg goed, Sylvia). Ook in deze 
Stylo zal weer een bijdrage van mij te zien zijn.

De maandagavond vind ik een gezellige speelavond en 
daarbij is het niveau hoog genoeg om plezier te hebben. 
Ik ben lid van de arbitragecommissie . daar help ik met 
het nemen van moeilijke arbitrale beslissingen. Ook vind 
ik het leuk om mensen te helpen met vragen over het 
afspelen en bieden.

Ik hoop u snel weer te zien aan de bridgetafel.
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Het volgende spelletje speelden Mariken en ik 
op het viertallentoernooi van de Erasmus 
bridgeweek: 

Er was niemand kwetsbaar en ik was leider 
geworden na het volgende biedverloop:
P P 1♦ 2NT* (5+♣ en 5+♥ )
3♦ 3♥ 3♠ P
5♦ P P P
Mijn 3♠ bod was misschien wat enthousiast, 
maar in viertallen wilde ik geen manche missen; 
die leveren immers veel punten op.

Het afspel op dit spel vond ik erg interessant. 
De uitkomst was ♥T, en ik legde in dummy V 
voor de A van de rechtertegenstander. Die 
kwam na met ♣8 en ik pakte ♣A, omdat ik 
zeker niet direct down wilde gaan door een 
klaverenaftroever tegen te krijgen. Links 
bekende met ♣5 (laag = aan). Ik trok nu drie 
rondjes troef, waarbij bleek dat de 
linker tegenstander ♦V3 had gehad en rechts 
♦T82. Op de derde ronde troef gooide links ♥4 
weg.

De situatie op dit moment is:
Dummy: ♠ H63 ♥ B63 ♦ 9 ♣ 7
Leider: ♠ AV85 ♥ - ♦ 7 ♣ BT4

We zijn in de dummy en we zijn al een slag kwijt. 
We lijken zeker nog een klaveren te gaan 
verliezen en de schoppen zullen ook wel niet 
netjes 3-3 vallen. Ziet u nog een maakkans? Hoe 
zou u spelen?

Dit is een spelletje waar u met wat tellen ver kunt 
komen. De linker tegenstander heeft 5 harten en 
5 klaveren beloofd en we hebben gezien dat hij 2 
ruitens had. Dan blijft er ruimte voor maximaal 1 
schoppen. Het liefst willen we de linker 

tegenstander zijn klaverenslag geven op het 

Mooi spelletje van de Erasmus Viertallen
Door Mark Kaptein

moment dat hij geen schoppen meer heeft, dus 
we moeten nu ♠H spelen. Rechts bekent met de 2 
en links met ♠9. We weten nu dus dat die negen 
een singleton is en vervolgen met een 
dubbele schoppensnit. We spelen een schopje uit 
de dummy en als rechts de ♠T inlegt, winnen we 
met ♠V, waarop links ♣6 weg doet. Nu gaan we 
van slag met ♣B en links wint de slag met ♣V. 
Links zit vast in de volgende situatie:

Links kan geen enkele kaart naspelen zonder ons 
de rest van de slagen te geven. Immers:
• Als hij ♥H naspeelt, troeven we met 7, troeven 
daarna een klaveren in de dummy, rapen ♥B op 
en nemen daarna een snit op ♠B.
• Als hij een kleine harten speelt, winnen we 
♥B, nemen een snit op ♠B en maken 
daarna nog ♠A en twee troeven.
• Als hij ♣H naspeelt, troeven we in dummy, 
nemen een snit op ♠B en is de hand van 
de leider daarna hoog.
• Als hij een kleine klaveren naspeelt, gooien we 
een harten weg in de dummy en winnen met 
♣T. We troeven ♣4 af in dummy en nemen een 
snit op ♠B. Ook dan is de hand van de leider 
hoog.
Ons 5 contract kon dus onmogelijk down. 
Helaas moet ik bekennen dat ik halverwege het 
spel vergat om ♠H op te rapen en ik ging dan 
ook -1. Maar zoals aan dit spel te zien valt, zijn 
soms zelfs de meest onmogelijk lijkende 
contracten soms wel te halen. Het is alleen even 
zoeken naar het zitsel, waarbij dat mogelijk is.
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Alle begin is leuk (en soms ook 
een beetje moeilijk) 
Door Wilma Wulff

Na bijna anderhalf jaar online les gehad te 
hebben (dank je Richard, Huib en Franka) was het 
op 7 juni jl. eindelijk zover. De eerste avond live 
spelen op de gloednieuwe locatie Grandstand (in 
de wandelgangen CHIO genoemd). Ik mocht de 
eerste avond met Richard spelen en ik vond het 
doodeng. De tafels waren vreselijk groot en het 
overzicht vond ik moeilijk te houden. Toch vond 
mijn partner het niet eens zo gek gaan. 

Maar toen …… de hele nacht kaarten 
reproduceren, ik denk dat iedereen er als 
beginner wel eens last van heeft gehad;). Ik was 
dan ook heel blij dat de Krimpense 
maandagmiddagclub weg wilde uit Krimpen a/d 
IJssel en het wel in het Kralingse Bos wilde 
proberen. Op les speelde ik steeds vaker met een 
vaste partner en ook zij wilde veel liever op een 
middag spelen. 

Op 26 juli jl. was het dan zover, Athina en ik zijn 
voor het eerst op maandagmiddag gaan spelen. 
We vinden het zo leuk dat we allebei lid zijn 
geworden van BC Metro, ook al spelen we met 
wisselend succes of eigenlijk vrij weinig succes. 
Het zal hopelijk beter gaan als we meer gaan 
spelen. Lol hebben we er in ieder geval wel in. 

Ik wil hier ook nog eens BC Metro bedanken, 
want de mensen van de club (en dan vooral de 
wedstrijdleiding) heeft het zo goed opgepakt dat 
de maandagmiddag nu al een volwaardige 
bridgemiddag is geworden. 

Beginnerscursussen 
door Huib Konijnendijk

Cursus Leer bridge met Berry Westra 
Deel 1 Vanaf dinsdag 14-9-2021 geef ik 
de bovenstaande cursus, ook wel het 
klaverboekje genoemd. In 12 lessen 
worden de beginselen van het bridgen 
uit de doeken gedaan. Na het afronden 
van deze cursus kan je bridgen op 
beginnersniveau.
Online cursus Flitsend Spelen. Vanaf 
woensdag 15-9-2021 wordt de cursus 
Flitsend Spelen gegeven. 12 
woensdagavonden les over afspelen en 
tegenspelen. De cursus wordt gegeven 
via Zoom en de spellen worden 
gespeeld via het gratis 
bridgeprogramma BBO.
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Wedstrijd-technische 
opleidingen
Van de technische commissie

Het is in ieders belang dat de 
verenigingsavonden probleemloos verlopen. 
De NBB verzorgt daarom wedstrijd-technische 
opleidingen op drie niveaus:

• BasisVaardigheden Clubleiding (modules 
Organiseren en Arbitreren)

• Clubleider B (CLB)
• Wedstrijdleider (WL)

De opleiding BVC is beschikbaar in de ELO, de 
elektronische leeromgeving van de 
BridgeBond, en wel als volgt:
• Proefmodule BasisVaardigheden 

Clubleiding (gratis)
• Basisvaardigheden Clubleiding bestaat 

uit de modules
• Basisvaardigheid Clubleiding 

Organiseren (€20,-) 
• Basisvaardigheid Clubleiding Arbitreren 

(€20,-)

De BVC modules zijn afgeronde eenheden, 
die afzonderlijk kunnen worden doorlopen. 
Samen vormen ze de BasisVaardigheden 
Clubleiding (BVC). De twee BVC modules 
vormen de voorbereiding op de Clubleider B 
(CLB) cursus. 

BC Metro zal de kosten van opleiding voor 
haar rekening nemen, maar dan alleen van 
die leden die zich daadwerkelijk bereid 
verklaren om, t.z.t. en desgevraagd een 
functie uit te oefenen waarvoor een opleiding 
BVC vereist is.

Monsieur Saucisson

aan de bridgetafel 
Door een onzer verslaggevers

Voordat ik ga slapen lees ik meestal een stukje in 

de “Bridge”, het maandblaadje van de NBB. Ik 

vind dat een leuk blad om ontspannen over 

Bridge te lezen. Voordat ik ga slapen verwacht ik 

weinig diepe analyses en de nieuwste snufjes. Dit 

is het domein van de IMP, het blad van de zgn. 

serieuze bridgers. In de Bridge staat maandelijks 

de rubriek “Bieden & Spelen”. Het is verdeeld in 

een paar pagina’s voor starters (groen), 

clubspelers (blauw) en wedstrijdspelers (rood). Ik 

vind dat een grappige rubriek omdat het eens te 

meer aantoont dat bridge een sport (of spelletje 

als u een BTW deskundige bent ☹) is voor een 

heel divers publiek. Voor mensen die het net 

leren en erg serieus nemen (we drinken Spa 

Rood) tot gezelligheids-bridgers (Tripeltje, 

Malbecje) tot de geharde wedstrijdspelers (Spa 

Rood want we moeten hard nadenken). Uw 

auteur behoort tot de tweede categorie, want ik 

houd niet van Spa Rood.

Die driedeling heb ik op drie dagen mee mogen 

maken bij het Erasmus Toernooi. Op zaterdag 21 

augustus was er een clinic voor starters met Berry 

Westra, de schrijver van Het Schrift. De 

wedstrijdleiding met Eric Langbroek was dik in 

orde en de beginners speelden onder het 

toeziend oog van De Huib. En dan komt aan het 

einde van de middag het volgende spelletje:
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Monsieur Saucisson aan de 

bridgetafel (Vervolg)

Zoals u ziet is zowel 6H als 6SA in OW “ijzig”. 4 

klavers, 2 ruitens, 5 hartens en 2 schoppen, maar 

klaver heer verkeerd. Maar ja, kom er maar eens 

in.  Er zat 1 OW paar in 6, maar die waren er 

kennelijk zo van geschrokken dat het contract toch 

eentje piep ging. Het bridge-leven is hard: je moet 

zowel kunnen bieden als spelen. Een mogelijk 

biedverloop: 1§ van west (oost schuifelt op 

zijn/haar stoel van ongeduld om te kijken of het 6 

of 7 is), 1 van oost, 1SA van west. En dan: 3¨ van 

oost(powerrrrrr), 3 van west, rits-rats-klik en 6

(6SA voor de toppenjagers). De uitkomst wordt 

genomen, 3 keer troef, de mislukte snit op klaver 

heer en claim. Overigens is de Metro-eer door 

Mariken (U weet wel, die van Mark) hoog 

gehouden door knap het goud te pakken.

Dan slaan we het viertallen toernooi op zondag (de

zondag, volgens weerman Marco) even over want 

dat zijn wis en waarachtig wedstrijd spelers. De 

dinsdag avond dan. Lekker een Erasmus 

zomeravond te gast bij Never Down. Er waren 32 

paren aanwezig met bridgers boven en beneden. 

Huib en Ellen zijn onze vaandeldrager met een 

zwaar bevochten 6de plaats in de A-lijn. Marie-

Louise en Aad hebben met overmacht (69.91%) de 

B-lijn gewonnen. Proficiat! 

Het volgend spelletje toont dat clubspelers wat 

kunnen scoren met een stalen zelfbeheersing: 

Oost opent 1♦, zuid (nog jong en onbezonnen) 

biedt maar eens 1. West laat een negatief 

doublet los en noord bekijkt zijn puntenpracht. 

Toch maar eens 2§. Pas van oost en zuid (in al zijn 

jeugd en onbezonnenheid) herhaalt uit armoede 

zijn schoppens. Noord (stomtoevallig uw alom 

gerespecteerde secretaris) doet zijn ogen dicht en 

past. Op een of andere manier komen er 8 slagen 

binnen voor 72%. Hulde aan mijn partner!

En dan was er zondag het open viertallen 

toernooi. De teams waren stuk voor stuk sterk, 

veelal 2de divisie en hoger. 

Uw verslaggever wilde hier wel eens een kijkje 

nemen en ondanks Corona mocht er gelukkig 

gekibbetzt worden. Ik ging bij een wedstrijd 

achter meneer zuid zitten, een bevriende 

worstenverkoper uit Den Haag en zag het 

volgende spelletje zich ontvouwen:
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Monsieur Saucisson aan de 

bridgetafel (Vervolg)

Noord opent op eerste hand 2♦. Dit werd 

uitgelegd als 4-7 punten met een 5/4 met een 

hoge kleur en ruiten. 2 biedt mevrouw oost en 

onze Monsieur Saucisson doet er maar eens een 

derde ruiten bij. Die hebben ze tenslotte. Met een 

hoop gezucht een gesteun komen oost-west in 

4 en dit werd precies gemaakt. Weinig aan de 

hand, maar wel een lesje hoe je het de 

tegenstanders lekker moeilijk kan maken… 

Dezelfde noord opende op de onderstaande hand 

1SA. Dat is dan 8-11 balanced als het niet 

kwetsbaar is. Pas van oost, 2 van zuid (Jacoby, 

wat normaal…) en daar zit west met een forse 

hand. Doublet dus. Mevrouw oost zit een beetje 

vast en biedt tegen wil en dank 3. West was 

bang om eruit gebabbeld te worden en biedt 3SA. 

Die ging niet: 2 down en 3 imps weg. Is bridgen 

dan nog leuk? Ja hoor! Oost-west komen de 

volgende keer met een gehaaide verdediging 

tegen dit systeem aan tafel. Dat is nou 

wedstrijdbridge.

U komt toch wel naar onze algemene 
ledenvergadering op 20 September, 19.00 uur in 

de Grandstand van het CHIO? 

Tot dan!


