
Mijn kluppie

Mijn kluppie

Daar gaan we weer, dacht ik, toen een harde 

lockdown werd afgekondigd. En wat jammer dat 

het Denksportcentrum de deuren weer moest 

sluiten. Gelukkig hebben we nog StepBridge, een 

prima mogelijkheid toch te blijven bridgen. 

Alhoewel Rotterdam niet mijn geboortestad is, ik 

ben een rasechte Tukker uit Enschede, denk ik toch 

aan BC Metro als “mijn kluppie”. Ik ben al jarenlang 

lid (niet dat dat mijn bridgeprestaties sterk heeft 

bevorderd) en ik ben gebleven.

Natuurlijk om te bridgen, maar zeker ook voor de 

gezelligheid, de after-bridge aan de bar, de 

positieve betrokkenheid van de leden bij de club en 

het gevoel van saamhorigheid dat regelmatig 

merkbaar is. Een luisterend oor is snel gevonden en 

een beetje steun in moeilijke tijden ook.  We 

respecteren elkaar ondanks al die bridgevogels van 

diverse pluimage, we houden rekening met elkaar, 

ongeacht de lijn waarin we spelen en als we elkaar 

op iets willen aanspreken, mopperen we niet. Wat 

gij niet wilt dat u geschiedt…wie kent deze 

uitdrukking niet. En natuurlijk blijven wij op deze 

positieve wijze doorgaan. 

Wat 2022 ons gaat brengen, niemand weet het. 

Maar BC Metro zal natuurlijk blijven bestaan, 

moeilijke tijden overleven met steun van al die 

trouwe leden. Jullie dus. 

Loes Vlasblom

De Metro Stylo
Officieel orgaan van B.C. Metro, Rotterdam

Voor feedback/bijdragen: metrozomer@gmail.com

Open, dicht, open, dicht, open
Van uw voorzitter

Na een Corona-2021 wens ik u (verlaat) een 

gelukkig, gezond en bruisend Nieuw Jaar en hopelijk 

zien we elkaar weer snel! Want er bestaat weer de 

mogelijkheid “live te gaan spelen”. Hierover straks 

meer.

Hoewel 2021 een beetje vreemd was, waren er best 

hoogtepunten. Corona overschaduwde weer ons 

leven. Voor mij het mooiste van Metro-2021 was 

waarschijnlijk wel de start van de middagsessie. We 

zijn het als proefje begonnen. Zouden er wel 

genoeg mensen komen? Ja dus! Op het hoogtepunt 

waren er 31 paren. Dit alles ’s middags onder de 

bezielende leiding van Huib, Sylvia en Piet en ’s 

avonds natuurlijk door Eric. Dit zijn mensen die zich 

tomeloos en belangeloos voor BC Metro inzetten. 

Dat mag best wel eens benadrukt worden. We zijn 

hen en de mensen die voor ons allen achter de 

schermen bezig zijn zoals Loes en Lineke veel dank 

verschuldigd.

Overigens vindt u op pagina 7 een interview met 

Piet, onze secretaris. Ons realiserend dat deze tijd 

voor veel mensen moeilijk is, scharen wij ons als 

bestuur achter de oproep van Piet over het met 

respect bejegenen van iedereen op de club. Maar 

dat lijkt me persoonlijk vanzelfsprekend.

De club heeft op dit moment in totaal 157 leden. 
We staan er gezond op. Natuurlijk willen we met z’n 
allen niets liever dan weer zorgeloos “live” met z’n 
vieren aan tafel zitten. Dat gaat ook weer gebeuren. 
De club heeft op dit moment in totaal 157 leden. 
We staan er gezond op. Natuurlijk willen we met z’n 
allen niets liever dan weer zorgeloos “live” met z’n 
vieren aan tafel zitten. En laat dat nou vanaf 
maandag a.s. (24 februari) kunnen!  Wij mogen dan 
weer ’s middags en ’s avonds in de Grandstand 
spelen volgens de regels van de Rijksoverheid.
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Kijk op de volgende bladzijde in open, dicht, open, 
dicht, open naar de opening vanaf volgende week 

maandag

mailto:metrozomer@gmail.com


Frans Schiereck heeft een paar keer meegedaan 
op onze club. Een enkeling zal hem kennen van 
de jeugdrubriek in de Bridge (het orgaan van de 
Nederlandse Bridgebond) uit de jaren 70, een 
paar zullen hem aan de Step-tafel hebben gehad 
als FansS44, U zult hem allen kennen van het 
boek “Bridgers kunnen nog steeds niet bridgen”, 
het Nieuwjaars-cadeautje van onze club. Wij 
hopen dat u veel plezier heeft van het boek en 
van het volgende stuk van Frans, waarin hij de 
spellen van de Stepavond van 20 december 
bespreekt. Wij hebben een kleine selectie 
gemaakt.

Uw redactie

Waarom bridge mij nog steeds 
boeit - Frans Schiereck

In 1976 las ik een boek van Terence Rees: The 
expert game. Daarin een spel waarvan troef 
zichtbaar in de dummy ligt:♥AVB. Er wordt op 
een gegeven moment iets ingetroefd in de 
dummy met de boer. De man er achter heeft 
H10x, hij kan overtroeven, dat is het leukste dat 
er is. Het demoraliseert ook. Een paar weken 
later moest ik examen doen voor bridgedocent. 
Toen kwam precies dat spel voor en er werd een 
vraag over gesteld. (zie volgende pagina)
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Open, dicht, open, dicht, open
(vervolg van pagina 1)

Uw bestuur heeft besloten die gelegenheid ook te 

bieden, naast de speelmiddag en -avond op Step. Aan u 

de keuze. Het bestuur is van mening dat we allen onze 

eigen risico inschatting moeten kunnen maken. 

Er is een aantal zaken bij het “live spelen, waar we acht 

op moeten slaan, nl. 

• Er is (nog) geen barservice. Er komt een selfservice 

afhaalpunt voor drankjes.  

• Iedereen die zijn Corona check-app al heeft 

controleren hoeft niet meteen gecontroleerd te 

worden. Alle anderen dienen een geldige QR-code 

in Corona check-app of een negatieve testuitslag 

bij zich te hebben. Wij zullen op 7 februari weer 

allen gaan checken, aangezien dan volgens 

Europese regels de geldigheid van de QR-code 

vervalt als er geen booster is verkregen.

• U wordt geacht de vragenlijst ingevuld mee te 

nemen, die als aanhangsel aan deze email hangt.

• Zoals gezegd, wij zullen de Step-faciliteiten weer 

aanbieden en van week tot week bekijken of hier 

animo voor is. De absolute ondergrens om leuk te 

spelen is 6 paren, maar dat is al heel erg mager.

• Kijk aub via de link We kunnen weer live bridgen –

vanaf 24 januari zijn we weer open naar de regels 

van het Denksportcentrum, onder andere over het 

dragen van een mond/neusmasker. Deze zijn ook 

rechtstreeks te vinden op de website van het 

denksportcentrum 

(https://www.denksportcentrumrotterdam.nl). 

Ik hoop u allen snel weer te zien.

https://denksportcentrumrotterdam.nl/we-kunnen-weer-live-bridgen-vanaf-24-januari-zijn-we-weer-open/
https://www.denksportcentrumrotterdam.nl/
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Waarom bridge mij nog steeds 
boeit - Frans Schiereck (vervolg)

Op  6-9-1976 kreeg ik exact deze vraag op het 

docenten examen. Ik had enige tijd daarvoor “The 

expert game” van Terence Reese gelezen. Ik 

herkende het. Ik antwoordde zoals boven dit 

artikel staat. Ik wilde daarmee natuurlijk 

aantonen hoe belezen ik wel was, maar ook een 

beetje van “kunnen jullie zelf niet iets bedenken”. 

Nu slagen dan vooral de boekenwurmen. 

Enige tijd terug speel ik op Stepbridge dit:

In het 4♥-contract van 
zuid, begint west met 3x 
klaveren. De leider troeft 
met de boer op tafel, maar 
helaas oost troeft over. De 
laatste slag voor ow. Dus 
het helaas gold voor oost, 
als hij niet overtroeft, maakt 
hij daarna met H10x altijd 
nog 2 slagen achter AV.

Dan speelt de leider nog ♥A en ♥H. Ik blijf 

met ♥V8 achter B76 zitten, goed voor 2 slagen.

Dit is waarom ik bridge nog steeds boeiend blijf 

vinden.
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Waarom bridge mij nog steeds 
boeit - Frans Schiereck (vervolg)
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Bridge op Bonaire
Door onze vaste correspondent Mark Kaptein

Afgelopen oktober waren Mariken en ik op 
vakantie op Bonaire, samen met Ed Jansen en 
Joke Ederveen (Bridgers uit De Meern). We waren 
daar om van het zeeleven te genieten (snorkelen 
en duiken), maar met vier bridgers kunnen de 
kaarten uiteraard niet thuisblijven, en er werd 's 
avonds dan natuurlijk ook menig kaartje gelegd.

De sfeer op de clubavonden was gemoedelijk, het 
spelen ouderwets: begin van de avond werden de 
spellen met de hand geschud, en uiteraard 
werden de uitslagen aan het eind van de avond 
op basis van de scoreslips met de hand 
uitgerekend, een kunst die in Nederland aan het 
verdwijnen is, dus wat dat betreft kan ik iedereen 
een reisje naar bridgeclub Bonaire aanraden!

Uiteraard kan een verhaaltje over bridgen in het 
buitenland niet zonder een spelletje, maar 
aangezien het al even geleden is en er geen 
spelverdelingen zijn, moet ik het doen met een 
benadering van de spelverdeling.

Uitrusten van het spelen

Nu willen wij in het buitenland natuurlijk altijd graag 
ook een kaartje leggen bij een lokaal toernooi, of de 
lokale club. De wedstrijdleider van bridgeclub Bonaire 
vond het goed. Dat wil zeggen: als er genoeg 
deelnemers zouden zijn. De locatie was de lobby van 
een hotel in een voordorpje van de hoofdstad 
Kralendijk. De opkomst bleek 7 paren. Een 
mengelmoes van geëmigreerde Nederlanders en 
lokale helden. Mijn helden van de clubavonden daar 
waren zeker John en Paul; Twee heren die na tien 
lessen hun eerste en tweede clubavond meespeelden 
met hun Berry's vijfkaart hoog-spiekbriefjes en die de 
tweede avond al twee gerenommeerde lokale 
Bonairse paren onder zich hielden.

De speelgelegenheid van 
bridgeclub Bonaire

Op het allereerste spel op de clubavond had ik 
de volgende kaarten:

♠ B82
♥ AV3
♦ AB53
♣ 952

Rechts van me werd 2♦ (Multi, meestal een 
zwakke twee in een hoge kleur) geopend, ik 
paste en links deed een zwak afwacht bod met 
2♥. Mariken volgde 2♠ en rechts paste om 
een zwakke twee in harten aan te geven. Toen 
mocht ik iets proberen. Wat zou u doen in een 
parenwedstrijd?
Ik koos ondanks de schoppenfit voor 3NT 
vanwege de dubbele hartenstop en de 
gebalanceerde verdeling. De uitkomst met ♣B 
liet me schrikken.

Dummy:
♠ AH954
♥ B64
♦ H6
♣V43
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Gelukkig bleek de Multi-openaar ♣A sec te 
hebben en het spel zat verder erg mooi, dus ik 
haalde elf slagen voor een volle top. Van de 
rest van de avonden weet ik geen spellen 
meer, en dat vind ik helemaal niet erg. We 
waren immers wel op vakantie.

Op weg naar huis hadden we een tussenstop 
op Aruba. Gelukkig zaten de biddingboxen en 
de spellen in de handbagage en konden we 
ook in Oranjestad nog een paar spelletjes 
spelen.

De conclusie is in ieder geval dat dat bridgen in 
het buitenland absoluut de moeite waard is! 
Wanneer je je met een bridger in het 
buitenland bevindt: ga vooral eens op zoek 
naar de lokale bridgeclub om te vragen of je 
een avondje mee mag doen, via Facebook of 
Google kom je een heel eind. En natuurlijk: 
zorg dat je je biddingboxen altijd in je 
handbagage vervoert ☺

Tussenstop in Oranjestad

Trotse winnaars van bij de
strijd om de Delta-bokalen

Het beste jeugdteam (Pupillen Nederland, 
Esther van Zandbeek (C), Miel Brocken, Rex 
Brocken en Richard van Zandbeek)  krijgt hun 
zwaar bekaarte prijs uit handen van een 
betrokken districtsbestuurder

Ik ken die gozert ergens van, maar hij speelde 
niet voor BC Metro?!?
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Interview met Piet Romein
Door onze vaste interviewster

Vandaag interview ik Piet Romein. 
Ik ben geboren en getogen in gemeente 
Westland. Nadat ik via de Mulo, Havo de H.T.S. 
heb afgerond ging ik in dienst. Daarna heb ik 
een wereldreis van ongeveer een jaar 
gemaakt. 

Ik vond een baan bij de Shell. Daar heb ik in 
mijn loopbaan veel in het buitenland gewerkt 
wat ik erg leuk vond. Na 21 uitstekende jaren 
vond ik het tijd om iets anders te gaan doen. 
Na weer een reis van een jaar door Zuid-
Amerika heb ik nog drie jaar voor de thuiszorg 
in Rotterdam gewerkt. 

In 2005 , ik was toen 50 jaar, had ik mijn 
schaapjes op het droge en keerde ik terug naar 
Cuzco, Peru. Ik was daar eerder geweest en 
wilde kijken of ik daar op enige manier kon 
bijdragen aan maatschappelijke hulp. Al snel 
ontmoette ik daar een Nederlander die een 
methode had ontwikkeld om de mensen op 
het platteland te ondersteunen. Ogenschijnlijk 
kansarme boerengemeenschappen worden 
hierdoor in staat gesteld om door 
zelfwerkzaamheid , hun kwaliteit van leven 
drastisch te verbeteren. Door samen te gaan 
werken hebben we drie projecten uitgevoerd 
waardoor 22.000 mensen hebben aangetoond 
dat het mogelijk is om op eigen kracht het 
gebruik van haar hulpbronnen en de kwaliteit 
van haar leven verder en duurzaam te 
verbeteren. 

Ik ben 6 jaar lang fulltime betrokken geweest 
en daarna als adviseur. Toen maakte ik 
Rotterdam en omgeving onveilig. Ik ben les 
gaan geven aan statushouders uit China, 
Eritrea en Syrië. Ik probeer ze de Nederlandse 
taal leren. Om mij zelf verder te ontwikkelen 
volg ik cursussen aan de Erasmus universiteit.

5 Januari 2015 is voor mij een hele speciale 
datum, ik kwam toen in contact met Huib 
Konijnendijk. Hij ondernam onmiddellijk actie 
en gooide het boekje Bridge in een Flits 1 bij 
mij in de bus. Na een week studeren ging ik 
naar mijn eerste cursusdag en tot mijn 
verbazing ging ik direct een toernooitje spelen 
met een medecursist. Dit ging wonderwel 
goed, we werden 1e, en ik werd gelijk als 
talent beschouwd (dit is inmiddels afgezwakt 
:). Peter Poot nam mij ook onder zijn hoede . 
Ondanks de uitstekende coaching van Peter 
heb ik de belofte nog niet ingelost. Wel is 
gebleken dat ik intens veel plezier beleef aan 
het spelletje. Ook heb ik er talloze leuke 
vriendschappen en contacten aan 
overgehouden. 

Wat me nog van hart moet is het volgende. 
Naast alle leuke contacten zie ik dat er 
mensen binnen de bridge zijn die denken dat 
het respectvol bejegenen van andere mensen, 
zowel tegenstanders partners als 
bestuursleden en natuurlijk de 
wedstrijdleiding, niet de standaard is. Als je 
het ergens niet mee eens bent is het altijd 
mogelijk om er iemand op een normale 
manier op aan te spreken. BC Metro is een 
gezellige club en laten we er met zijn allen aan 
werken om dit zo te houden. 

Ik blijf mijn best doen om het iedere keer 

beter te doen, maar vooral veel plezier te 

hebben in het spelletje. Hopelijk snel tot ziens 

aan de bridgetafel.

Piet denkt na


